
So what!!???                          

 

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke 
handicap of chronische ziekte en hun omgeving. De mensen achter deze ontmoetingsplaats werken 
voortaan mee aan de jongerenpagina van AanZet. Dit keer schrijft Laura van de Brug, bestuurslid van 
Stichting Intermobiel. Laura (28) heeft Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), ME en een 
zenuwaandoening waardoor ze rolstoel- en bedgebonden is. Ze woont in Bunschoten-Spakenburg en 
heeft een relatie met Arno. 

Uitkijken naar mijn korte intense trouwdag.  

 

Arno kwam onlangs thuis, ging op zijn knieën met een bos 

rozen en vroeg me ten huwelijk. Natuurlijk zei ik ja! Trouwen is 

voor mij een bekroning van zeven jaar voor- en tegenspoed 

delen met Arno. Het is voor mij een logisch volgend hoofdstuk 

in onze relatie. Het ultieme wat wij kunnen doen, is onze liefde 

laten bezegelen met een huwelijk. Daarna gaan we niet meer 

als vriend en vriendin door het leven, maar als man en vrouw. 

Onze trouwdatum; 16 augustus, valt samen met de datum van 

onze eerste date, zeven jaar geleden.  

Het eerste wat je doet als je gaat trouwen, is een planning 

maken van wat je wilt gaan doen en op welke wijze. We weten 

dat we rekening moeten houden met mijn beperkingen. Ik kan slecht tegen drukte en heb weinig energie. Vandaar dat 

we hebben besloten om iedereen uit te nodigen op het gemeentehuis voor het jawoord. In de trouwzaal van het 

gemeentehuis is gelukkig voldoende ruimte voor mijn ligrolstoel en de andere rolstoelgasten die komen. 

We willen daarna uit eten met onze tien gasten, zodat het intiem, persoonlijk is én niet te druk voor mij. Ik wil op mijn 

trouwdag niet in een rolstoelbusje vervoerd worden. Daarom hebben we gezocht naar een toegankelijk restaurant in 

Spakenburg. Er is maar één rolstoelvriendelijk restaurant, maar het is wel de mooiste en het past binnen ons budget. 

Het is op rij/loopafstand, dus we gaan er gezellig met zijn allen naar toe. Perfect dus!  

 

Wij hebben geen ruim trouwbudget. Sommige mensen vinden het jammer dat wij niet trouwen met alle toeters en 

bellen. Ik leg dan uit dat wij dit bewust zó doen, omdat het anders fysiek te zwaar is. Het is ónze trouwdag en we willen 

daar vooral sámen van genieten! Toen werd er gelukkig wel begrip getoond. Alles bij elkaar zal onze bruiloft niet langer 

dan vier à vijf uur duren, maar dat zal de intentie en intensiviteit niet minder maken! Was het maar alvast augustus….. 

   

Meer informatie over relaties en andere onderwerpen die spelen bij het hebben van een lichamelijke handicap of 

chronische ziekte, vind je op www.intermobiel.com 
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