So what!!???     
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Stichting Intermobiel zet zich met een positieve insteek in voor en door jongeren met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte. De mensen achter deze stichting werken mee aan de AanZet. Dit keer schrijft Chantal van Birgelen (40), bestuurslid en vrijwilliger van Intermobiel. Door fibromyalgie en zwakke spieren kan zij niet meer alles doen wat zij graag wil. Toch zoekt zij steeds haar grenzen op. Zij is in maart 2010 in Italië op skivakantie geweest met vrijwilligers. 
Zo kan het dus ook!
Het is al weer vijftien jaar geleden dat ik last kreeg van zwakke spieren. Toch heb ik steeds weer geprobeerd mijn grenzen te verleggen en gekeken naar wat ik nog wél kan. Alleen kreeg ik mijn draai niet om mijn vakanties op een leuke en actieve manier in te vullen. Aangezien ik de bergen enorm miste, tipte een vriendin me om eens mee te gaan met een aangepaste wintersportvakantie. Sindsdien ben ik helemaal verkocht aan zitskiën. 
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Eindelijk kan ik weer volop genieten van de prachtige bergen en de sneeuw die fonkelend op de hellingen ligt. Op de piste krijg ik kippenvel door de ruige Dolomieten en hoe mooi het is om dit, ondanks mijn beperkingen, mee te kunnen maken. Maar niet alleen daarvan kan ik enorm genieten. Het valt mij in deze individualistisch wordende maatschappij op dat er toch een groep vrijwilligers is, jong en oud, die zich belangeloos inzet om deze skireizen zo aangenaam mogelijk te maken. Ze staan voor dag en dauw op om de skimaterialen op de piste klaar te zetten. Ze wijken niet van je zijde bij het zitskiën. Ze hijsen je overeind als je weer eens onderuit bent gegaan. Ze peppen je op als je het even niet meer ziet zitten van de pijn. 

Ik vroeg me telkens af: “Waarom doen ze dit allemaal? Wat krijgen ze er eigenlijk voor terug?” Het antwoord kwam al vrij snel toen ik mijn doel haalde om los te skiën. Ik gaf lachend van geluk mijn begeleider een enorme dikke knuffel waarop ze me lachend vertelde dat dít het is waarvoor ze het allemaal zo graag doet. Toen besefte ik hoe waardevol het is dat er nog mensen zijn, die voor dat ene geluksmoment, een hele week voor je klaar willen staan. Zo kan het dus ook!
Meer informatie en tips over vrije tijd en  alle onderwerpen die spelen bij het hebben van een lichamelijke handicap of chronische ziekte vind je op www.intermobiel.com en in het gratis Mobiel Magazine dat in juni 2010 weer verschijnt. 
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