
Door het Woerdje een leuk mooi mens ontmoet! 

 

Eind vorig jaar stuurde ik een oproep naar het Woerdje voor oude sieraden voor Stichting 

Intermobiel en iemand die aan huis een workshop wilde geven. Ik kreeg hier een reactie op 

van Birgitte. Mensen uit haar buurt hadden haar ook al attent gemaakt op het bericht in het 

Woerdje. Zo zie je maar weer hoe goed het Woerdje toch gelezen wordt. Ze heeft me 

gemaild en is nu enkele keren hier geweest. Ze heeft mooie sieraden gemaakt die we voor 

Intermobiel mogen verkopen, maar buiten dat heb ik door het Woerdje contact met haar 

gekregen. Het is door mijn bedlegerigheid niet makkelijk mensen uit de buurt te leren 

kennen die je normaal behandelen met een handicap. Vaak weten ze zich geen houding te 

geven, wat ik kan begrijpen. Bij Birgitte is dat anders door haar eigen situatie. Ik ben blij dat 

ik haar door het Woerdje ontmoet heb. Ik vind haar gewoon een  leuk mooi mens! We 

hebben leuke plannen om samen een collectie sieraden te gaan maken met edelstenen voor 

de verkoop voor Stichting Intermobiel.  Zo vullen we elkaar aan. Wordt vervolgd dus.. Voor 

meer informatie www.intermobiel.com  
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