
	
  

	
  
	
  
So	
  what!!???	
  

Stichting	
  Intermobiel	
  zet	
  zich	
  met	
  een	
  positieve	
  insteek	
  in	
  voor	
  en	
  door	
  jongeren	
  met	
  een	
  
lichamelijke	
  handicap	
  en/of	
  chronische	
  ziekte.	
  De	
  mensen	
  achter	
  deze	
  stichting	
  werken	
  mee	
  aan	
  de	
  
AanZet.	
  Dit	
  keer	
  schrijft	
  Veroni	
  Steentjes,	
  initiatiefneemster	
  en	
  voorzitter	
  van	
  Stichting	
  Intermobiel.	
  
Ze	
  heeft	
  Posttraumatische	
  dystrofie	
  en	
  is	
  daardoor	
  bedlegerig.	
  De	
  grafische	
  bijdrage	
  is	
  gemaakt	
  door	
  
vrijwilliger	
  Johan	
  Fiddelaers.	
  

Paralympische	
  sport	
  is	
  topsport!	
  

Op	
  het	
  moment	
  van	
  schrijven	
  zijn	
  de	
  Paralympische	
  Spelen	
  in	
  Londen	
  al	
  weer	
  een	
  aantal	
  weken	
  
afgelopen	
  met	
  een	
  geweldig	
  Nederlands	
  resultaat	
  van	
  maar	
  liefst	
  39	
  medailles.	
  Een	
  super	
  prestatie	
  
volbracht	
  door	
  het	
  gehele	
  Nederlandse	
  team.	
  De	
  Paralympische	
  spelen	
  hebben	
  sporten	
  en	
  sporters	
  
in	
  beeld	
  gebracht	
  waar	
  ik	
  het	
  bestaan	
  niet	
  van	
  kende.	
  Het	
  waren	
  allen	
  krachtige	
  sporters	
  met	
  een	
  
drive	
  die	
  vaak	
  van	
  het	
  beeld	
  spatte.	
  Beelden	
  die	
  overduidelijk	
  bevestigen	
  dat	
  mensen	
  zoveel	
  meer	
  
zijn	
  dan	
  hun	
  handicap.	
  

In	
  2008	
  in	
  Beijing	
  startte	
  Intermobiel	
  met	
  aandacht	
  geven	
  
aan	
  de	
  Paralympics,	
  omdat	
  er	
  weinig	
  media	
  aandacht	
  was.	
  
Nu	
  is	
  dat	
  gelukkig	
  verbeterd,	
  maar	
  ik	
  heb	
  me	
  geërgerd	
  aan	
  
het	
  feit	
  dat	
  bij	
  de	
  NOS	
  sport	
  in	
  de	
  uitzending	
  van	
  19:00	
  uur	
  
vaak	
  de	
  vraag	
  werd	
  gesteld:	
  Is	
  het	
  topsport	
  of	
  niet?	
  

Ik	
  ben	
  van	
  mening	
  dat	
  het	
  zeker	
  topsport	
  is.	
  Het	
  is	
  
misschien	
  nog	
  meer	
  topsport	
  dan	
  bij	
  de	
  valide	
  spelen,	
  
omdat	
  de	
  begeleiding,	
  vergoedingen	
  en	
  mogelijkheden	
  van	
  
paralympische	
  sporten	
  beperkt	
  zijn.	
  Je	
  kunt	
  dus	
  niet	
  
eenvoudig	
  alles	
  in	
  het	
  teken	
  zetten	
  van	
  de	
  sport,	
  omdat	
  je	
  
er	
  bijvoorbeeld	
  vaak	
  bij	
  moet	
  werken	
  of	
  onbetaald	
  verlof	
  moet	
  opnemen.	
  

De	
  Paralympics	
  live	
  volgen	
  was	
  een	
  sport	
  op	
  zich.	
  Het	
  was	
  een	
  internet-­‐	
  en	
  TV	
  zoektocht	
  zappend	
  
van	
  de	
  Engelse	
  naar	
  de	
  Duitse	
  zender.	
  De	
  NOS	
  livestream	
  strandde	
  regelmatig	
  en	
  er	
  was	
  geen	
  
commentaar	
  bij.	
  De	
  start	
  en	
  afsluiting	
  van	
  de	
  Paralympische	
  spelen	
  werden	
  niet	
  live	
  uitgezonden	
  op	
  
de	
  Nederlandse	
  TV,	
  maar	
  gelukkig	
  wel	
  bij	
  de	
  Belgische	
  SPORZA	
  TV.	
  De	
  NOS	
  heeft	
  wel	
  voor	
  het	
  eerst	
  
in	
  haar	
  bestaan	
  live	
  de	
  rolstoeltennisfinale	
  tussen	
  Esther	
  Vergeer	
  en	
  Aniek	
  van	
  Koot	
  uitgezonden.	
  
Een	
  doorbraak	
  dus	
  die	
  smaakt	
  naar	
  meer.	
  

Ik	
  heb	
  vanuit	
  bed	
  Dutch	
  support	
  gegeven.	
  Matras	
  liggen	
  en	
  plas	
  ophouden	
  zijn	
  de	
  enige	
  sporten	
  waar	
  
ik	
  goed	
  in	
  ben,	
  dus	
  ik	
  houd	
  het	
  maar	
  bij	
  berichten	
  over	
  de	
  Paralympische	
  sport.	
  Ik	
  hoop	
  dat	
  er	
  nog	
  
meer	
  aandacht	
  en	
  herkenning	
  komen	
  voor	
  de	
  Paralympische	
  sporters	
  die	
  onbeperkt	
  beperkt	
  zijn.	
  Ik	
  
zal	
  dat	
  vanuit	
  Intermobiel	
  in	
  ieder	
  geval	
  blijven	
  doen.	
  

Meer	
  informatie	
  over	
  alle	
  onderwerpen	
  die	
  spelen	
  bij	
  het	
  hebben	
  van	
  een	
  lichamelijke	
  handicap	
  of	
  
chronische	
  ziekte	
  vind	
  je	
  op	
  www.intermobiel.com.	
  	
  

	
  


