
Veroni Steentjes wint de Flair award 2007  
Een paar maanden geleden stelden we ze aan je voor: de vijf vrouwen die 

genomineerd zijn voor de Flair Award 2007. Allemaal maken ze de wereld op hun 

eigen manier een stukje mooier, maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar 

zijn. Duizenden Lezeressen brachten hun stem uit. En de winnaar is... Veroni 

Steentjes. Zij richtte Stichting Intermobiel op!    - 
Veroni wint de Flair award, omdat ze zich al drie jaar inzet voor jongeren die, net als zij, 
vierentwintig uur per dag aan bedgebonden zijn. Haar website www.intermobiel.com wordt 
wekelijks bezocht door duizenden jongeren  
 
Flair Fund 
Eerder dit jaar ontving Veroni, net als de andere genomineerden, € 1000,uit het Flair Fund (een 
onafhankelijk fonds dat maandelijks € 1000, - schenkt aan een project, organisatie of goed doel 
dat is voorgedragen door een Flair-lezeres). 
 
Zenuwachtig schuiven ze aan tafel, de genomineerden van de Flair Award 2007. Stuk voor stuk 
zijn ze naar het chique Chateau Marquette in Heemskerk afgereisd voor een feestelijke lunch én 
de uitreiking van de Flair Award. Flair's hoofdredacteur Leontine van den Bos legt uit waarom 
voor deze locatie is gekozen: "Flair is een blad voor krachtige, positieve vrouwen. Jullie zijn niet 
alleen positief ingesteld, maar gebruiken je positivisme ook nog eens om de wereld een stukje 
mooier te maken. Dat maakt jullie stuk voor stuk geweldige, inspirerende vrouwen. En 
fantastische vrouwen verdienen het om op een fantastische locatie in het zonnetje te worden 
gezet!" Dan is het de beurt aan de genomineerden om aan elkaar te vertellen waarom ze 
genomineerd zijn. Chantal helpt mensen in Kenia bedrijfjes op te zetten, Monique zorgt ervoor 
dat kinderen in Gambia naar school kunnen en Pauline en Chantal zetten zich samen in voor 
een website voor ouders van een overleden kindje. Sandra, die een weeshuis op Bali 
ondersteunt, kan er vandaag helaas niet bij zijn. En Veroni, die een web site heeft opgezet om 
jongeren met een handicap te ondersteunen, is er ook niet. Door haar ziekte is het te 
vermoeiend om de lunch bij te wonen. Maar haar vriend Emile vertegenwoordigt haar. 
Leontine straalt als ze alle goede doelen voorbij hoort komen. "Ik heb enorm veel respect voor 
jullie, maar onze lezeressen mochten maar één winnares aanwijzen. En dat is.. Veroni! Hoor je 
me Veroni?" Vanuit de telefoon die Emile vasthoudt, klinkt Veroni's verraste stem. "Ja, ik hoor 
jullie", zegt ze zacht. "Ik weet alleen even niet wat ik moet zeggen... Dit had ik nooit verwacht! 
Geweldig dat we gewonnen hebben. En met 'we' bedoel ik mezelf en alle andere vrijwilligers van 
Intermobiel. Deze prijs is ook voor hen. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer 
gehandicapte jongeren kunnen helpen. Deze prijs bewijst maar weer eens dat we tot meer in 
staat zijn dan veel mensen denken!" 
Veroni's vriend Emile, directeur van Stichting Intermobiel, neemt de Flair Award voor Veroni in 
ontvangst. Leontine overhandigt hem het mooie, krachtige beeld, gemaakt door kunstenares 
Elma Kirch. 
 
Reacties van de andere genomineerden 
Monique van de stichting UNAIT "Meedoen aan het Flair Fund heeft onze stichting ontzettend 
goed gedaan. Van de € 1000,- die we kregen, hebben we promotiemateriaal voor onze 
stichting laten maken. En na het artikel in Flair ben ik overspoeld met reacties van lezeressen 
die ook iets willen beteken voor Gambia. Intussen zijn er sponsorlopen en 
gedichtenwedstrijden voor onze stichting gehouden. Geweldig! Lezeressen: bedankt!" 
 



Chantal van de stichting Vision Commitment Africa 
"Ik vond het een enorme eer om genomineerd te zijn voor de Flair Award. Als we over een paar 
jaar een farm and fieldschool kunnen openen in Kenia zal ik de mensen daar zeker vertellen 
over Flair en het Flair Fund!" 
 
Pauline en Chantal van de stichting Lieve Engeltjes 
"Volgend jaar bestaat onze stichting tien jaar en dat kunnen we nu vieren door het geld uit het 
Flair Fund. We willen een feestdag organiseren waarop al onze leden elkaar kunnen ontmoeten. 
Zonder het Flair Fund had dat nooit gekund." 
 
Sandra van de Helping Bali Foundation 
"De reportage in Flair heeft onze stichting in de spotlights gezet. De eerste weken na 
het artikel stroomden de reacties binnen op onze website en inmiddels heb ik nauw contact met 
twee lezeressen die volgend jaar naar het weeshuis gaan om daar als vrijwilliger te werken. Het 
geld van het Flair Fund gebruiken we om het weeshuis een opknapbeurt te geven." 
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