
UITGELICHT

Veroni, 32 jaar, veroordeeld tot levenslang

Veroni Steentjes, haar naam zal zeker bekend klinken

voor mensen die al langer bij Inside-Outside betrokken

zijn. Veroni werd in het jaar 2000 schrijver bij Insi- 

de-Outside en ze schreef met grote toewijding met di- 

verse levenslanggestrafte gevangenen. Wat is daar zo

bijzonder aan, zult u zich afvragen, dat doe ik toch

ook. Ja, maar Veroni heeft zelf ook een veroordeling

tot levenslang. Niet omdat ze iemand heeft vermoord,

een bank heeft beroofd of iets anders heeft gedaan dat

niet door de beugel kon. Veroni is als gevolg van een

verkeerd ingeschatte medische situatie en een te laat

gediagnosticeerde ziekte (posttraumatische dystrofie)

zeer beperkt geworden in haar hele lichaam. Hierdoor

ligt ze al meer dan veertien jaar op bed. Ze is nu 32,

een mooie jonge vrouw met een expressief gezicht. De

ziekte waaraan ze lijdt heeft het leven van Veroni he- 

lemaal op zijn kop gezet. Studie, toekomstplannen, ver- 

wachtingen: er ging een dikke streep doorheen. Veroni

is en zal ook in de toekomst aan haar bed gekluisterd

blijven. 

  Toen ze pas begon te schrijven hadden we een paar

keer contact per email. Ze vertelde me over haar situ- 

atie en ik ben toen een keer bij haar op bezoek ge- 

weest. Ze woonde in ‘Het Dorp’ in Arnhem. Vanuit haar

bed opende ze elektronisch de voordeur voor me, een

hand geven mocht ik niet want dat was te pijnlijk en ik

herinner me nog dat ik ook het bed niet mocht aan- 

stoten. Rondom zich heen had ze een instru- 

mentenpaneel waarmee ze alles op afstand bediende.

Ze had ook een computer binnen handbereik. Ze praat- 

te honderduit. Ik was onder de indruk van de vitaliteit

die van haar uitging. Ze studeerde zo goed en zo

kwaad als het ging tussen de behandelingen door. 

  Ze werd één keer in de week met haar bed naar de

collegezaal in Nijmegen gebracht, ze had een vriend,

ze zou een hulphond krijgen en ze had heel veel plan- 

nen om vanuit haar bed actief deel te nemen aan de sa- 

menleving. We zijn nu een paar jaar verder en Veroni

heeft niet stilgezeten, of beter gezegd: stil gelegen. Ze

bracht diverse mensen in haar omgeving op het idee

om ook te gaan schrijven met een Amerikaanse ge- 

vangene. Ze schreef gedurende een paar jaar een

column in Letters, waarin we konden meebeleven hoe

haar correspondentie verliep en hoe Amor, haar hulp- 

hond in haar leven kwam.

Intussen heeft ze de Stichting Intermobiel opgezet en

is ze samen met haar hond Amor verhuisd. 

Intermobiel is een stichting voor jongeren die door een

chronische ziekte of handicap minder mobiel zijn of aan

huis gekluisterd zijn. Deze jongeren raken gemakkelijk

in een isolement. Stichting intermobiel maakt het mo- 

gelijk om via internet in contact te komen met lotge- 

noten die weten wat het is om de hele dag naar de- 

zelfde muren te moeten kijken. Daarnaast zet Inter- 

mobiel zich in voor een toegankelijke leefwereld waarin

ook plaats is voor (lig)rolstoelen, brancards en bedden.

  Op de website van de stichting vind je bruikbare in- 

formatie. Deze kan variëren van hoe je aanpassingen

in je huis kunt aanbrengen tot hoe je in diverse situ- 

aties kunt leven met je ziekte. 

Veroni was in diverse TV-programma’s te zien en vorig

jaar is ze vanwege het werk voor haar stichting 'Flair- 

vrouw van het Jaar 2007' geworden. Flair-lezeressen

kiezen ieder jaar een Flair-vrouw. 

  Er waren vijf kandidaten die zich allemaal hadden in- 

gezet voor een goed doel. Veroni won overtuigend. Ze

kreeg 1000 Euro voor haar stichting, een award, een

prijzenpakket en een artikel in het tijdschrift. De prijs le- 

verde ook veel media-aandacht op. 

Mensen kunnen gevangen zijn achter tralies voor ge- 

pleegde overtredingen maar eveneens in een bed door

een ziek lichaam dat je vrijheid beperkt. Veroni slaag- 

de erin om met haar stralende sterke persoonlijkheid

voor beide groepen van grote betekenis te zijn. Ze is

echt een kei en daarom wilde ik haar, vanwege de be- 

noeming tot Flair-Vrouw van het Jaar graag eens in de

schijnwerper zetten. 

Else Bougie 

Voor meer info: www.intermobiel.com

De rubriek ‘Uitgelicht’ is bedoeld om bijzondere personen, inside of outside, eens speciale aandacht te geven. 

Dit kan zijn vanwege zijn/haar persoonlijkheid, creativiteit, inzet op het gebied van mensenrechten enzovoorts.

Iedere donateur kan voor deze rubriek kopij aanleveren. 
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