Aangepaste auto: winst op alle fronten!
So what!!??

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel
zijn of aan huisgebonden en voor de omgeving van deze jongeren. De mensen achter deze
ontmoetingsplaats werken mee aan de jongerenpagina van AanZet. Dit keer schrijft Johan
Fiddelaers, penningmeester en vrijwilliger van Intermobiel. Hij is 38 jaar, getrouwd met Mary
en samen hebben ze 2 kinderen. Door rugklachten is hij al enkele jaren bedlegerig (zitten is
onmogelijk, korte stukjes lopen kan wel)..

Sinds december 2006 zijn we de gelukkige
bezitters van een aangepaste auto met een
bed erin. Hierdoor kunnen we er weer
gezamenlijk op uitgaan. In de meivakantie
gingen we voor een kort verblijf naar de Eifel
(Duitsland). Een bevriend echtpaar is
hierheen geémigreerd en ze verhuren daar
vakantieappartementen. Kortom alle reden
om er met zijn viertjes naartoe te gaan.
Waarom ook niet, want dankzij de
autoaanpassingen zijn de
vervoersbeperkingen verleden tijd. Dat neemt | /S
niet weg dat ik me vooraf geen zorgen maak: is de afstand niet te belastend voor
mijn rug, nemen de pijnklachten en de uitstraling toe enzovoort?

Aldaar bleek dat ik de reis goed verteerd had, geen terugslag. Dus volop genieten
van de vakantie. De ligging was prachtig: mooi uitzicht op Luxemburg, in een grote
tuin gelegen aan het grensriviertje de Our. Mijn kinderen hebben niet veel nodig,
slechts droog weer, om de hele dag buiten te spelen. We zijn ook een keer naar het
nabijgelegen Vianden gereden. Mijn vrouw en kinderen bezochten daar het
gigantische kasteel, nadat ik met hen naar de ingang was gelopen. Zelf liep ik terug
naar de auto om er liggend te rusten. Vroeger was ik hier met mijn ouders geweest,
nooit gedacht dat ik hier met mijn kinderen zou kunnen komen.

De laatste vakantiedag was warm en zonnig, waardoor we de gehele dag in de tuin
verbleven. Ik liggend op mijn luchtbed, mijn vrouw zittend naast me. Lezen, puzzelen,
oftewel het echte vakantiegevoel. Ondertussen kijkend naar onze spelende kinderen,
zij speelden er met de andere kinderen. Deze vakantie bracht me totale ontspanning,
waardoor de pijnklachten (tijdelijk) minder waren, tot twee weken erna zelfs. De
vakantie en de reis leverden me niet meer, maar juist minder pijn op.

De auto met bed betekent voor mij: vrijheid, meer mobiliteit en samen erop uit!
Geschreven door Johan Fiddelaers

Meer informatie over mijn autoaanpassing en andere aanpassingen vind je op de website
www.intermobiel.com Intermobiel is nog op zoek naar nieuwe aanpassingen voor de fotohoek. Van 1
juli tot 15 september loopt hier een prijsvraag voor. Als extra uitdaging is een prijsvraag toegevoegd
om je aanpassing zomers vast te leggen. Onder de inzendingen worden leuke prijzen verloot. Meer
informatie hierover vind je op www.intermobiel.com
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